
Eenheidszondag 19 januari 2020 
M.m.v. koor ‘In Between’  

Thema: Buitengewone vriendelijkheid 
 
Voor de viering:  

- (in)zingen met koor ‘Ubi Caritas et Amor’  
Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas, Deus ibi est. 

 
- Koorzang: Terugkeer 

Stuur je nu terug naar de stilte. (2X) 
Niet zonder herinnering aan mensen en bomen, 
Maar richt de plannen niet langer, 
Leid geen gesprek, geen gedachten. 
Voer het woord niet, maar volg het. (3x) 
 
Struikel, faal maar en val (3X) 
Tot je raakt aan een dorre, verlangende huid, 
aan schuwe, geschrokken ogen 
aan een kwetsbaar hart dat gekwetst is. 
 
Stuur je dan terug 
volgend het stille woord 
dat genoemd en geschreven moet worden.(2x) 
 
Opening door de Raad van Kerken  
Zingen: Ubi Caritas et Amor   
De Paaskaars ontstoken  
Openingstekst  
Kyrie (gebeden en gezongen) 
Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Lied 601) 
Lezing uit Handelingen 27, vers 18 t/m 44a   
Gesprek met de kinderen  

Terwijl de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we: 
Lied 98: 2 en 4 
Lezing uit Handelingen 28, vers 1 en 2  
Zingen: Bijzonder vriendelijk  
(Allen)Maak een vuur aan,  
steek een vuur aan in de harten van mensen,  
jong en oud. 
Maak een vuur aan, steek een vuur aan,  
het wordt al donker, het wordt al koud. 
Blijf niet stil staan, maar trek het je aan.  
Blijf niet stilstaan wat heb je gedaan?  



Blijf niet stilstaan maar ga er op uit naar de mensen om je heen. 
 
(Koor) 
En de mensen om je heen zij zullen zingen van geluk 
omdat hen liefde werd getoond in Jezus’ naam. 
 
Zij waren bijzonder vriendelijk en buitengewoon gastvrij. 
Zij trokken zich ons het lot aan overal en altijd. 
 
Zij waren bijzonder vriendelijk en reikten ons de hand 
Met buitengewone gastvrijheid op elke plaats, in ieder land. 
Wordt dit van ons gezegd? Kyrieleison. 
Is onze liefde zo echt? Kyrieleison. 
Help ons verder op weg. Kyrieleison, 
dat boven woorden uit het vuur van uw liefde ons bezielt. 
 
(Allen)Maak een vuur aan,  
steek een vuur aan in de harten van mensen, jong en oud. 
Maak een vuur aan, steek een vuur aan,  
het wordt al donker, het wordt al koud. 
Blijf niet stilstaan, maar trek het je aan.  
Blijf niet stilstaan wat heb je gedaan?  
Blijf niet stilstaan maar ga er op uit naar de mensen om je heen. 
 
(Koor)Door zijn liefde zijn we gevoed, zijn genade is ons genoeg, 
Dat Hij ons aanneemt is een bron van kracht en leven. 
Hij is zo bijzonder vriendelijk en zo buitengewoon gastvrij. 
Hij trekt zich telkens ons lot aan overal en altijd. 
 
Dat wij ook vriendelijk en gastvrij zijn, 
Met een uitgestoken hand, 
Dat men ons kent als bijzonder vriendelijk 
Op elke plaats in ieder land.  
Bijzonder vriendelijk. 
 
Overdenking 
Zingen: Ik geloof in God de Vader  
(tekst: Zundel/mel. wat de toekomst brengen moge) 
Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht,  
die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht,  
die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft  
en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft.  
 
Ik geloof in Jezus Christus ’s Vaders ééngeboren Zoon,  



mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon;  
die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging  
en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.  
 
Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft  
en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft.  
Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis.  
Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is. 
 

De kinderen komen terug in de dienst 
 
Gebeden afgewisseld met zang: ‘Kom adem ons open’  
Voorzang:  
Laat onze woorden stijgen 
voor uw aangezicht als wierook, 
zie in ons het verlagen 
een mens te zijn van U. 
 
Allen:  
Kom. Adem ons open, 
kom, adem ons open, 
adem ons open 
  
Inzameling van de gaven  
 Onder de collecte zingt In Between ‘Laat mij in die waan’ 
Ik denk nog steeds dat het kan: 
Iedereen naast elkaar 
Soms droom ik ervan. 
Ik weet niet goed hoe het moet, 
Heb de sleutel nog niet, hoe het werkt, wat het doet. 
 
Maar een rotsvast vertrouwen, 
Ik geloof dat het kan 
Om bruggen te bouwen 
Soms droom ik ervan. 
 
Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan, 
Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. 
 
Ik zie om me heen dat het leeft, 
Altijd die angst, dat het wringt tot het breekt. 
Misschien ben ik wat naïef of gewoon wereldvreemd, 
Maar ik heb het zo lief. 
Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk, 
Een gulzig verlangen, maak dat nou niet stuk. 
 



Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan, 
Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. 
 
Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan, 
Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. 
 
Maar een rotsvast vertrouwen, 
Ik geloof dat het kan 
Om bruggen te bouwen 
Soms droom ik ervan. 
 
Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan, 
Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. 
 
Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan, 
Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. 
 
Slotzang: Nu wij uiteengaan (liedboek 423)  
Zegen  
In Between: Irish blessing  
May the road rise to meet you, 
may the wind be ever at your back, 
my the sun shine warm upon your face, 
and the rain fall soft upon your fields, 
and until we meet again, 
may God hold you, may God hold you 
ever in the palm of His hand. 
 
May the road rise to meet you, 
may the wind be ever at your back, 
my the sun shine warm upon your face, 
and the rain fall soft upon your fields, 
and until we meet again, 
may God hold you, may God hold you 
ever in the palm of His hand, 
ever in the palm of His hand, 
the palm of His hand. 
 
 


